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Meersel-Dreef is het meest noordelijke dorpje van België. Het ligt op de Belgisch-Nederlandse grens 

ongeveer 10 km ten zuidwesten van Breda (zie: www.meerseldreef.be). 
 
In Meersel-Dreef staan een kapucijnenkerk en –klooster. Hier tegenover ligt het Mariapark, met  een 
Lourdesgrot en een groot aantal kapellen en heiligenbeelden. Het krijgt vele bezoekers uit België en 
Nederland en sinds kort ook van Poolse burgers die in beide landen wonen. Al enkele keren is er op 
zondagmiddag in dit Mariapark bij de grot voor de Poolse gemeenschap een H. Mis in de Poolse taal 
gevierd. 
 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat op 22 oktober 2011 hier op Meersel-Dreef de feestdag van de 
zalige paus Johannes Paulus II wordt gevierd. Die dag is er in de kapucijnenkerk om 17.00 uur een 
plechtige Eucharistieviering waarbij Poolse, Belgische en Nederlandse gelovigen hartelijk welkom 
zijn, ook wanneer zij wat verder weg wonen. Deze Eucharistieviering zal tweetalig worden gevierd in 
de Poolse en de Nederlandse taal en ook de gezangen zullen in het Nederlands en in het Pools zijn. 
Johannes Paulus II was de eerste paus die afkomstig is uit Polen, hij overleefde twee aanslagen op 
zijn leven, maar schonk de daders vergiffenis. Hij was een echte Mariavereerder, hij had een grote 
afkeer van oorlog voeren als oplossing voor problemen, hij bad met de wereldse en kerkelijke leiders 
voor de vrede en bracht jongeren van de hele wereld bijeen op de wereldjongerendagen, kortom hij 
was een echte missionaris. Het is dan ook passend dat we juist in het weekend van missiezondag en 
in de rozenkransmaand zijn feest mogen vieren. 
 
Iedereen is op 22 oktober om 17.00 uur hartelijk welkom. Voor en na de Eucharistieviering is het  
zeker de moeite waard een poosje te wandelen in het Mariapark, te bidden aan de grot, de H. pater 
Pio te bezoeken of misschien de kruisweg te doen. 
 
In de kerk is vanaf half 5 biechtgelegenheid en vanaf kwart voor 5 worden er (Maria)liederen in het 
Nederlands en het Pools gezongen. Tevens is er voor de H. Mis vooraan in de kerk gelegenheid tot 
het opgeven van misintenties. 
 
Wij hopen op een mooie viering waarbij iedereen hartelijk welkom is. 


